DEDİKODU TOPLULUĞU 
FAALİYETLERİNE BAŞLADI. 


Topluluk furyasına bizde katıldık ve uzun süren gözlemlerimiz sonucunda SBF'de değerlendirilmemiş bir potansiyel keşfettik: DEDİKODU. 

Topluluğun amaçları şunlar: 

— Öğrenciler arasında "bilgi" alışverişini sağlamak. 


- Jale ve Orçun'un niye ayrıldığını tespit etmek. 


— Çinko damı gagalama faaliyetlerini ve teşebbüslerini teşhir etmek. 

— Eğitmek, öğretmek, göstermek... 

TÜZÜK ise şöyle: | 

— Her SBF öğrencisi topluluğun doğal üyesi ve malzemesidir. 

— Gizli ve saklı birşey olamaz, bu, topluluğun doğasına aykırıdır. 


— Gelişmeler, dizi yazı ve haber olarak topluluğun bünyesinde çıkarılacak “bülten"le duyurulur. 


— Diğer fakültelerle "iyi ilişkiler" kurulacaktır. 


— Entrikalar ve komplolar özel sayıları yayınlanacaktır. 


DİKKAT: 
— - Her üç kişiden biri topluluğumuzun ii 


— Dedikodularda adı geçenlere telif hakkı ödenmez. 


— İtiraz edenler hakkında kötü dedikodular çIkarılır. 


Topluluğun sloganları ise şunlardır: 
— Milletin ağzı torba değil ki büzesin. 
— Yerin kulağı vardır. 

— Dilin kemiği yoktur. 

— İti an çomağı hazırla 


Yıl sonunda iyi performans gösteren dedikoduculara Gölge Adam'ın yanında staj imkânı sağlanacaktır. 
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GÜNAHA SON ÇAĞRI 


Sevgili SM 
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Adres: Sine-i Mektep PK.63 Cebeci /ANKARA Not: Bulan ciddi bir ilandır. 


S/ne-j 


Cayan, Twhalüf Dergi 50481:3 Ocak.1997. 


SİNE-İ MEKTEPTEN 
İLGİNİZE VE BİLGİNİZE 


Sevgili Sine-i Mektep okurları, 1992'nin bu ilk sayısında hepinize merhaba diyebilmenin tatlı heyeca- nı, tuhaf sersemliği içindeyiz. Star 1'deki güzel kızların On'u beklediği gibi sizin de bizi sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz. Biz de sizi bekleriz. Yazı işleri müdürü poğaça yaptı. Çayla yemesi güzel oluyor. 

Derginiz sizin için gene günceli yakalamaya çalıştı. Ancak iki kefal bir levrekle akşam yemeğini zor çıkardık. Bunlarla idare ediverin artık. 

Gördüğünüz gibi hayat şartları biz dize getiremedi ve fiatımızı 
995 liraya indirerek makus talihe 
bir kez daha meydan okuduk. Siz de bizi okuyun. 

'Tarih tekerrürden ibarettir' lafının mecburen üretildiği memleketimizde her fani gibi biz de kendimizi tekrarlamak gibi bir talihsizlikle karşı karşıya bulunuyoruz. Yaratacağınız yeni sorunlara, sıcak ilginize, ıslak öpücüklerinize hep ihtiyacımız var. —Beni değil kardeşim dergiyi öpeceksin — 

Sizi mizahın gizemli dünyasıyla başbaşa bırakmadan önce yeni yılımızda mutluluklar, finallerde başarılar dilemeyi asli görevimiz addediyoruz. Dergiyi okuduktan sonra ne yapacağınızı biliyorsunuz. Okumayanlara Allah akıl fikir versin. Onları biz bile kurtaramayız. i 

Bir daha ki sayıda görüşmek üzere hoşçakalın! 


Mektep 


p MW 5; : 
er an cikabilir, ? 


MEZUN OLUNCA NE 
YAPABİLİRSİNİZ? 


*ÇEEİ bölümü mezunları Türk 
Dil kurumu'nda yeni kısaltmalar konusunda araştırmalar yapabilirler. 


* Uluslararası ilişkiler mezunları artan ülke sayısı dolayısıyla fason diplomatlık yapabilirler. 

* Maliye bölümü mezunları, üzerinde MALİYE yazılı vergi denetim minübüslerinde muavinlik yapabilirler. 

* İşletme mezunları barlarda ve diskolarda D.J .lik, marketlerde tezgâhtarlık ve tavuskuşu taklidi yapabilirler. 

* İktisat bölümü mezunları, milletvekili olarak hiçbirşey yapma- 


yabilirler veya yeni varsayımlar üretebilirler, Boynuz kulağı geçermiş atasözünü irdeleyebilirler. 


* Kamu bölümü öğrencileri jigololuk yapabilirler. 


MUTLU YILLAR 


Sevgili Sine-i Mektep okuru;. 


'yeni bir yıla girdin. Hadi gözün ay- 


dın. Şimdi geçen yıla bir bakâlım. 
Neler oldu? Hatırlayalım. 

© 1991'de çok savaş oldu. Çok insan öldü. Sine-i Mektep ise, "öldürme güldür!" diyerek mizah yapmayı sürdürdü. 

Doğu Avrupa ve SSCB'de çarpıcı gelişmeler yaşandı. Hatta 
SSCB geçen ay dağıldı. Yaptığımız bir kamuoyu araştırmasıyla, 
ZI Aralık'tan bu yana en çok kullanılan tümcenin "Ben biliyodum abi." olduğunu saptadık. Hadi hayızlısı. 

Ülkemizde seçim oldu. Geçen sayıda kapaktan duyurduğumuz kehanetler fos çıktı. Medyumu hemen kovduk. 

Bu arada müzmin derdimiz 
YÖK hala baki. Belki bunlar son çırpınışları ama biz çırpınırken ortalığa çok su sıçratmasına karşıyız. 


Ve tüm üniversitelileri bu durumatepkisiz kalmamaya davet ediyo- 
TUZ. i 
Türkiye basınındaki çalkantılara karşın saygın muhalif çizgisini koruyan Sine-i Mektep, 1992'de de Mülkiye'nin gözü kulağı olmayı sürdürecek. 

Mutlu bir yıl diliyoruz Sevgili okur. 


Bu kuponu kesip ei (sa- İ dece kesmek yetmiyor) şanslı 

i okuyucularımız SM çalışanla- | rıyla yemek yemeye ve hesap ödemeye hak kazanacaklar 

İnen 8 8 | meli 


DIŞ POLİTİKA 


Bugünlerde anti-komünist olmak oldukça moda. Oldu oluyor derken, Kazakistan'ın başkenti Alma-Ata, geçtiğimiz günlerde yüzyılımızın en önemli kararlarından birine mekan oldu. 21 Aralık günü, Sovyetler Birliği resmen dağıldı. Kına satışlarının aniden artması, dünya borsalarını allak bullak etti. Tüm dünyada ve Türkiye'de kutlama partileri düzenlendi. Ünlü yorumcu Mehmet Bar- 


las, "Oh olsun, canıma değsin" derken; Dilipak 


da, "Batıl hak gelmeden zail oldu. Bu işte bir yanlışlık var " demekle yetindi. 

Saygın muhalif derginiz Sine-i Mektep, sizin için oradaydı. 
Bağımsız Devletler Topluluğu'na kurucu üye olarak imza atan Türki Cumhuriyetlerin liderleriyle, sabahın erken saatlerinde görüştük. Türkmenistan lideri adının Şopar Murat değil, şaparmurad olduğunu, Sine-i Mektep aracılığıyla tüm dünya kamuoyuna duyurdu. Tüm liderler Türki Cumhuriyetlerin, Türkiye'den çok şey beklediğini vurguladılar. Sine-i Mektep muhabiri de içinden “Höö" dedi. i 

İmzalanan Alma-Ata Deklarasyonu ile, Gorbaçov'a da yol göründü. Rekorlar kitabına "Kimseye yaranamayan adam" sıfatıyla giren Gorbaçov "Kendim etttim kendim buldum" dedi. Sine-i Mektep muhabiri kendisine bir Orhan Gencebay albümü ile bir şişe yetmişlik Yeni Rakı armağan etti. 

Büyük Birader Rusya'nın lideri Yeltsin ile görüşme isteğimiz ise, kendisinin yoğun işleri olduğu ileri sürülerek reddedildi. Sine-i Mektep yoğun araştırmalar sonunda, Yeltsin'in sabahtan akşama kadar başvuru mektubu yazdığını öğrendi. 
Yeltsin'in NATO'dan sonra Uluslararası PEN'e, Türkiye Esnaflar ve Tüccarlar Birliği'ne, Çemişkezekliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ve Mülkiyeliler Birliği'ne üyelik için başvurduğu biliniyor. 
Prof.Dr. Alpaslan Işıklı Yeltsin'i ciddiyetsizlikle suçladı. 

. Türkiye'de ise bir takım çevrelerce "Sosyalizm ölmedi, kalbimizde yaşıyor" adlı forumlar düzenleniyor. 

Sine-i Mektep'in istifa eden yazı işleri müdürü gelişmeler hakkında, "Ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı" yorumunda bulundu. 


BALIK KAVAĞA ÇIKTI 


* Katılımcı öğrenciler katılmaya devam ediyor. 
Son olarak Fenerbahçe yönetim kurulunu ele geçirmeye çalışan grup, daha önce de Türkiye Barolar Birliğinde, TÜSİAD'da ve Şoförler Federasyonunda çoğunluğu ele geçirmişlerdi. 


* Okuldaki sivil polislerden birinin master sınavını kazandığı açıklandı. 


* Mülkiyeliler Birliği'ndeki garsonlardan biri güldü. 


* Hıncal Uluç'un aslında koyu bir Zeytinburnuspor taraftarı olduğu anlaşıldı. 


* Mehmet Barlas'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Haber şok etkisi yarattı. 


* Kamu bölümü öğrencilerinin derslere ilgisini artırmak için sınıflarda konsomatrisler görev yapacakmış. 


* Mülkiyeliler Birliği'nin SBF etrafında kahvehane ve pastahane açacağı yolundaki söylentiler üzerine Prof. Alpaslan Işıklı "Bu iş gerçekten kârlı mıdır" şeklinde demeç erdi. 


* Almanya'daki Türklere yönelik ırkçı saldırıları protesto eden bir grup "dış" duyarlı öğrenci, yemekhanede yemek boykotu yaptı. Boykottan sonra toplu olarak Yasin'in dövülmesiyle eylem bitti. 


* İktidar ortaklarından SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, uzun boyu nedeniyle Yıldız Basketbol Milli Takımından Sorumlu Devlet Bakanı olması veya Pastacılar ve Tatlıcılar Derneğinin İnönü'ye bağlanması düşünülüyor. 


* Macit, Öğrenci Derneği'ni panolandıracağını iddia etti. 


* Dekan sonunda Öğrenci Derneği'ne oda vermeyi kabul etti. Öğrenci Derneği üyeleri, Ankara— İstanbul Karayolunun kırkyedinci kilometresinde bulunan bu barakada çalışmayı kabul etmeyeceklerini açıkladılar. 


OWC (Organization of 
(World Cavats) yaptığı 


açıklamada SBF'yi pilot tiğini bildirdi. 


okul seç 


HASTİREDAMUS'UN 1992 KEHANETLERİ 


— Çorum, bağımsızlığını ilan edecek. 


— Bahar gelicek. 


— Oklohama ve Çeçen İnguş Cumhuriyeti arasında savaş çıkacak. 


— Tansu Çiller'e sarkan dört milletvekili partilerinden ihraç edilecek 


— Ortadoğu Barış Konferansına ABD, 5.5.C.B ve AET garantör devlet, Türkiye ise garnitür devlet olarak katılacak. 


— Nikos Sampson, Papa olucak. 


— Türkiye'nin Amazon nehrine baraj yap- 


ma girişimlerini ABD'nin Yunan lobisi en- 


gelliyecek. 


— Plastip Şov'un ünlüleri arasına Mehmet Barlas da katılacak. 


— Engin Ardıç bir grup feminist tarafınia ee suretiyle etkisiz hale getiriecek. 


— Yaz gelicek. 


— Yeltsin, "Çar III. Nikola" adıyla anılacak. 


GiNgM ADAK: HUSUMET 
— Hars,hurs .... narslhısırtılı Yiyecek 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— Yugoslavya'da ateşkesler bir periyoda bağlanacak ve hafta sonları ateşkes günleri olarak kabul edilecek. 


— Milletvekilleri grev yapacak. 


— “Şeffaf Karakol" ilkesinden tuvaletler hariç tutulacak. « 


— Azerbeycan Köprüleri Koruma Müdürlüğü Müdürü ülkemizi ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Bakmayan ve Ana muhalefet partisi lideri tarafından kabul edilecek. 


— Sinsinati Belediyesi başkan yardımcısı- nın kuzeni resmi bir Ziyaret için gelicek ve Anıtkabir özel defterini imzalayacak. 


o — Ahmet Kaya yirmisekizinci kasetini çıkaracak. i 


— Macit, bir otomobilin altında can vericek. 


— Ecevit öpülerek uyandırılacak ve yedi cüceleri terk edecek. 


- Hastiredamus yılın adamı seçilecek. 


— Sonbahar gelicek. 


& 
» Ayılarda Saldırganlık Gğdü- 
: Yeni bır Kitap “bikirdim. 
<E€ VE Sek$ Yâpma Totezi”nide oku. 


— ki galânm Kah La Vurar. ) 


(Dane ,'dong v.s. v5.) 
uzaklar de. 


clızan karısmalk tadır, * 
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ALO SİNE-İ MEKTEP 


Ahmet Carcar 


Benim güzel okurlarım, ezelden ebede ezilen canım vatandaşlarım boş vakitlerinizde beni düşündüğünüzi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ağlamayın canım, geçti artık. Bakın ben buradayım. Şimdi şikayetleri şöyle bir değerlendireyim. 


Necdet Hocam, 


Sen canını sıkma, gülüm ya. Çocuklar bir daha böyle baraj maraj meseleleriyle hocamı rahatsız ettiğiniz kulağıma gelirse kulaklarımla birlikte oraya gelirim. Bu kaçıncı oluyor ama? Bir laf bir insana bir kere söylenir derdi babaannem. Adamcağız şimdiye kadar ilgilenemediyse bir sebebi vardır di mi? Ne bileyim çişi falan gelmiştir, top oynamıştır, acıkmıştır. Bunları ben söylemeden sizin akıl etmeniz lazım, koçlarım Sonra barajların faydası sayılmakla bitmez: Elektrik, su vs., ihtiyaç meselesi abim ya. Şimdilik bu konuyu burada kapattım. Açarsanız akıbetinizi tayin edersiniz. 
Hadi canım, ortalar boş, ilerleyin bakalım. 


IM Kamu'dan Önder; 


Gene neler çevirdin benim sosyal aslanım? Hangi kitapta yazıyor öyle aleme duyurmadan 'Sinema Topluluğu' kurmalar falan? Sen böyle kitaplar yazıyorsan haber ver de gelip bizzat düzeltmelerde bulunayım. 
Her işin bir raconu var, su bile musluktan akar di mi aslanım? Bu tip şikayetler tekerrür etmesin canım. 
Sonra bak seni hem Türkiye haritasından silerim, hem de isminin anlamını hiç bir sözlükte bulamazsın. Söyletme beni şekerim. 


Sevinç Hanım, 


Bak seni çok takdir ederim ama çocuklar diyor ki 'yukarısı çok soğuk' geçen gün kalorifer kenarı kapma yarışında on kişi yaralanmış. Olmuyor di mi? Getirtme beni oralara kadar, ben meşgul bir insanım. Şu soruna bir el atıver de kütüphanede kardan adam değil adam yetişsin. Hadi canım göster kendini. 


Dekan Efendi, 


Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Memurlara kapı nöbetini kaldırmışsın. Çok hoşuma gitti. Telef oluyordu zavallıcıklar iyi ettin. Ancak bu başarılarını diğer konularda da sürdürmeni tavsiye ederim. Zira yemekhanenden burnuma bozuk yemek kokuları arasında çeşitli entrika kokuları geliyor. Bu konuyu araştırıyorum. Eğer durum düzeltilmezse günah benden gider. 


İhsan abi! 


Abi, sen de "şerefinle" çek git artık. On yıldır kök söktürdün üniversitelere. Duyduğuma göre suyun kaynamış zaten. Bak gitmezsen yakana yapışırım bilmiş 


ol. Neyse abi... İş bulamazsan dergiye bi uğra. Baka- 


rız çaresine. Hürmetlerimle abi. 
Muhittin! 
Bu ay senden şikayet gelmedi. Aferin. Yalnız öğ- 


renci işlerine su faturası ödemeye çalışanlar varmış. 
Ne iştir ben anlamadım. Bi araştır bakalım neymiş? 


Sevgili okurlarım, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, eski yılınızda yüzünüzü güldürmeyenleri yeni yılda eşekten düşmüş karpuza çevireceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Varlığım varlığınıza armağan olsun. Allahaısmarladık. 
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KADAYIF 


Kutsuz Şergüç 


Muhterem biraderlerim; 


Malum-u aliniz devran reklamcıların devranı, Hak'kın biz kullarına bahşettiği her nesneyi reklam unsuru olarak kullanıyorlar. İtalya'da kafir bir rahibe ile bir papaz efendinin öpüşürken resimlerini kazak reklamına basıyorlar. Yakında Allah'a dil uzatacak kafirler diyecek ki: "Önler iyi, ama arkalar u-ıh". İşte o zaman borular ötecek. 


Artık her reklama bir hatun kişi. Hadi yatak reklamına neyse, o pirinç reklamı ne öyle? Benim köylüm, benim bakkalım, benim pezevengim, benim müslüman kardeşim pirince mi bakacak, avrada mı? Her pirinç tanesi boğazından geçerken, aklına o avrat takılmayacak mı? Sonra azıp kudurmayacak mı? Nüfus planlaması ne olacak Vehbi Bey? (Vehbi Bey, Saygılar efendim) i 

Sonra nedir efendim, o banka reklamı? Faiz yemekten haya etmedikleri gibi, bir de muzır bir reklam yapmışlar. (Katmerli olacak günahları katmerli. Cayır cayır yanacaklar.) Sudan çıkmış bir avrat, afedersniz herhalde çıplak, ancak dizden yukarısı gözükmüyor, lavuk bir itin yanında oturan efendiye (herifin adı Macit'tir ve hatun kişinin zevcidir.) diyor ki: "Macit beni otomobillendirsene!" Macit ise 'Hay hay' diyor ve karının bornozu yere düşüyor. O anda çırılçıplak olduğunu itin gözündeki parlamalardan anlamak mümkün. 
Bu ne gaflettir efendiler? Düşününüz ki o günah kutusunun etrafında oturan milyonlarca insanın vicdanlarıyla, milyonlarca dini bütün erkeğin tertemiz duygularıyla oynanıyor. Buna can dayanır mı? O avradın üst kısmını niçün göstermiyorlar, niçün? Süleyman Bey lütfen TRT'den sorumlu bakan konuyla ilgilensin. 
Toplumun bağrındaki bu kanayan yaraya merhem sürülsün. 


Bir tane de zeytinyağı reklamı var hani: Trafik sıkışmış hava sıcak mı sıcak, herkes canından bezmiş. 
Mekke yeşili bir vosvosun içinde mazbut bir aile. Gariban çocuklar da çok sıkılmış. Ancak birden anne yemek çantasından bir zeytinyağlı börek çıkarıyor ve bunu görenlerin yüreği ferahlıyor. O kadar ferahlıyor ki, vosvos kalabalığın şaşkın bakışları arasında ankakuşu gibi havalanıyor. İnsaf be kardeşim. Seyrettikçe bana afakanlar basıyor. O sıcakta kızartma börek yenir mi? 


ACE reklamına çıkan Ayşe Teyze de pek fingirdek bir karı galiba (Pek işveli pek kadirşinas maaşallah) neyse efendim o karı da her daim yanında çamaşır suyu mu gezdirirmiş? 'Curt yazısından sonra hemen çantasından bahar kokulu ACE çıkartıyor. Hayret birşey yani. 

Sonra o Cem Özer'le Muammer ne ayak öyle? Nedir birbirlerinden alıp veremedikleri? Sürekli birbirlerini acaip şeylerle itham ediyorlar? İpne midir nedir, bu zevat-ı muhterem anlamadım. 


Her neyse efendim bir daha buluşmak umuduyla. 
Persil Supra. 


Nasıl yazı ama? Nasıl dergi ama? 


ONUN BUNUN DUNYASI 
: Evlen benimle. 
Ne? 
Evlen benimle. 
Olabilir aslında, en azından ailemin kesinlikle onaylayacağı bir kişisin. 
Neden? | 
Çünkü, babaannemin de son sözleri bunlar olmuştu. 
Zinadan yargılatmak yok ama. 
Tamam ama, her kadın için bana bir jigolo , Ismarlayacaksın. 
Olmaz çok pahalıya patlar. 
O zaman hiç olmazsa yirmiiki parçalık gümüş takımlardan al. 
Odaya geçelim, orada tartışırız. 
Seninle sevişemem. 
Neden? 
Çünkü orgazm taklidi yapmaktan bıktım. 
Bir kerecik daha hatırım için yapamaz mısın? 
Öf, hayır hep aklıma Sam Amca geliyor. 
Satıyorum, satıyorum, saattım. Sam Amca'yı üç dolara sattım. 
Evi hep ben mi toplayacağım? 
Tamam bak işbölümü yapalım, bir gün sen topla birgün ben dağıtayım. 
Mızıkçılık yok ama. 


sana ait bir şey olacak mı? 

Sanmıyorum, bana böyle ezberletmediler... 
Bana verilen broşürde muslukları senin tamir edeceğin yazıyor. 

Tamam ama sen de bana hayatın anlamı ne diye sormayacaksınz. 

K: o Apartman zillerine basıp kaçalım mı? 

E: Odanerdençiıktı? 
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Tamam söz, bir şey soracağım. Hayatında 


e 


K: Bir gün çocuklarıma anlatacak birşeylerimin olmasını istiyorum. o ' 

E: "Beyaz atlı Prens"ten bahsetsen? 

.K: O'nu artık yemiyorlar; atla prens arasındaki garip ilişki hakkında dedikodular var. 

E: Ara sıra yaşamı bize sunulduğu gibi kabul ettiğimizi düşünüyorum. 

. K: Sanırım bunu daha sık yapman gerek. 

E: Neyi? 

K: Düşünmeyi... 

E: Öğrenci işlerinde başvurmamız gerekiyor mu? . 

K: Saçmalama, onlar kendilerini hala su işleri zannediyorlar, bilinçaltlarını mahfedemezsin. 

E: Amaan, psikanaliz de insanın çocukluğunun içine edilmesinden başka bir şey değil zaten. İnsan şöyle ağız tadıyla çocukluğunu hatırlayamıyor. 

Boşver hayatım, biraz televizyon seyret, 


- hepsi geçer. Aslında fazla da seyretmene 


gerek kalmamış gibi. 

Balayında doğu turuna çıkalım mı? 

Neden? 

Ayakları çıplak çocuklar var ya, hani konuşmadan önce dua etmesini öğrenirlermiş filan, işte onların fotoğrafını çekeriz. 

Eee? 

Sonra o fotoğrafları salona asarız, yirmiiki, parçalı gümüş takımın üzerine... 

E, sonra? 

Böylece onlar için büyük şeyler yapmış oluyoruz. 

Yanlarına da portakal resmi asalım. 

O niye? 

Absurd olsun. 

Bence "İnsan Hakları" falan diye de yazabiliriz ya da "Sosyal Devlet" de olabilir. Aslında doğudakilerin de dır dır etmeyi kesmemelerini de anlayamıyorum, yeterince vergi memurları var çünkü. 

Canım zaten onlar dış mihrakların işi. Ya birşey daha soracağım, mezun olunca iş bulamazsak ne yiyeceğiz? 

Aşkımızı... Naapıyorsun? 

Bize verdikleri broşürü karıştırıyorum, burda öyle bir şey yazmıyor. , 
Belki dipnot olarak bir köşeye sıkıştırmışlardır. 

Anneme sorsam mı, ama tarifini verdiğini hiç hatırlamıyorum. 

Neyse boşver, takma kafana, bendeki de ağız alışkanlığı. Hem nikah memuru bize açıklar. 
Televizyonda "Mehmet Barlas” çıktı. 

Hemen geliyorum... 


HOCALAR 


Sine-i Mektep, kurasız, kuponsuz ve hatta fasikülsüz, aynı zamanda ciltsiz, Mülkiyeliler Ansiklopedisi veriyor. Okuyun, unutun. 
*c*c!*0*!co!çTeçTçÇÇ Prof.Dr. Bülent Dâver Kendisi 1929 yılın- 
İ da İstanbul'da doğdu. 
| 1946' da bir toplantı 
" için çağırıldığı Gazian- 
| tep'e gitmişken, lise 
) diplomasını da Gaziantep Lisesi'nden alıverdi 
— | (Pekiyi derece ile) Da- 
© | ha sonra yine bir toplantı için çağırıldığı An- 

— kara'da, Cebeci civarında elleri cebinde gezinirken gördüğü ve bayağı beğendiği bir binaya girdi ve hala çıkmadı. 
O bina bugün bizim SBF dediğimiz fakültenin binası idi. SBF'nin ardından bir ara yan taraftaki Hukuk Fakültesi'ne girer gibi yaptıysa da Hukuk Fakültesi yöneticileri, O'na bir "hukuk doktoru" ünvanı vererek, defans oynadılar ve Daver'in yeni- den SBF'ye dönmesine sebep oldular. Kendisi Kore Savaşı'na katılmış ve ettiği küfürlerle düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. "Bu dünyada ikibuçuk büyük adam tanırım, biri Atatürk, biri ben, .buçuk da asistanım oluyor." saptamasıyla ünlenen hocamız, aynı zamanda iyi bir buz hokeyi oyuncusu, tanınmış bir televizyon yıldızı ve Cem Özer'e kafa tutacak tek show—men olarak gözümüze batmaktadır. Kendisi her ne kadar yıllardır Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduğunu zannetse de, Çeçen İnguş Özerk Bölgesi Başmüdürlüğünde gözü olduğunu da saklamamaktadır. Müzmin aşık ve bekardır. İngilizce, Fransızca ve Katalanca okur ama yazamaz. Bir içten yanmalı göbek ve iki arkadan kurmalı saat sahibidir. Mutludur. 


Hıncal Uluç: 1939 
yılında ofsayt tartışmaları arasında Kilis'te doğ du. Kilisspor'un, 5 yaşından beri verdiği taktiklerle 3. Mahalli küme- den de düşmesi üzerine, düşecek başka küme kalmadığı için, Ankara'ya yollandı. 1958'- de faul itirazlarıyla ite kaka SBF'ye girdi. 
SBF'yi bitirince "Hücum futbolu ve kadınlar" konu-İu tezini ortaya attı. Tez Komisyonu uzun süre Uluç'un tezini çözmeye ve böyle bir tezle Fakülte'de okutulan "Amme idaresi, Cizvit tarihi, Siu ekonomisi" gibi derslerin ne ilgisi bulunduğunu çözmeye çalışmıştır. Hıncal Uluç ise kendi kendine futbol doktoru ünvanı vererek gazetecilik yapmaya başlamıştır. 


Bir kısım kendini bilmez Fenerli ise halen Hıncal Uluç'un sırf maçlara beleş girebilmek için basın kartı aldığını, aslında kendisinin gazeteci değil MOSSAD ajanı olduğunu iddia etmektedirler. 
Hıncal Uluç her insan gibi hayatının bir bölümünü "bekar" olarak yaşamış; ancak sonra bekarette hayır olmadığını görünce maçoluğa terfi etmiştir. 


Prof.Dr. Oral Sander: 
1940'da Ankara'da doğmuş olmasına rağmen, daha sonra mahkemeye başvurarak doğum yerini Westphalia, göbek çukurunun yerini de omuz civarında olmak üzere tespit ettirmiştir. 1960'da TED 
Ankara Koleji "Fen" bölümünü sadece "iyi" dereceyle bitirmiş, sonra her nedense SBF'ye girmiş, girmekle de kalmayıp bitirmiş ve hatta asistan olmuştur. İngilizce bilir, aynı zamanda konuşur. Kendisi edebi romanlardan hoşlanmadığı- nı vaktiyle ifade etmiştir, şu sıralar en çok okuduğu, roman-şiir-öykü kitapları ise kendisinin yazdığı Siyasi Tarih (Yeşil kapaklı) ve Siyasi Tarih (Kırmızı kapaklı) kitaplardır. SBF'ye girmese idi doktor olacaktı; ama girdi ve öğrencileri tedavi ettiğini zannetmeye başladı, zannetmeye devam ediyor. 1964 yılı SBF son sınıflar albümünde "Budalalık cezalandırılır” fikrine sahip olduğunu açıklamıştır ve o günden bu yana, budala sandığı 
1637 öğrenciyi Cebeci pazarına limon satmaya 
göndermiştir. Limon sevmez, bekardır. 


— Prof.Dr.Orhan (o Tür- 
- kay: 1929'da Uşak'ta 
— doğmasıyla, Ege Bölgesi'nin eşürün eğrisi- nin, pozitif eğimli tarafları oda gözönünde bulundurulmaya (o başlanmış, daha sonra kendisi SBF'yi bitirince sıri bu yanlışlığı orta- dan kaldırmak için, profesör olmuştur. "Türkiye'de Nüfus Artışı ve İktisadi Gelişme” adlı doktora tezini 1962'de savunmaya başlamış, tezi- ne kimsenin inanmaması üzerine, inatla tezini anlatmaya devam etmiş ve sonuçta 29 yıldır süren- bu mücadelesiyle çeşitli miktar ve boyutlarda öğrenci telefatına yol açmıştır. Bu arada tezi üzerine girdiği iddialardan, 4 adet iki litrelik kola, üç adet 1 1/2 iskender ve 7 adet ferit öz kazanmıştır. 
"Çocuklar benim için zor oluyor bir ay içinde 800 
küsür kağıt okuyorum. 400 küsür final kağıdı, 400 
bütünleme kağıdı." yakınmasıyla ünlüdür. 


— İLKEL 
KOMÜNAL 
HAYAT 


Şehirdeki yaşıyabilitenin gittikçe azaldığı- nı anlayınca, Anadolu'nun hamburger girmemiş bir köyüne gitme fikri hepimize çok cazip gelmişti. İki kız, iki erkek, bir de ben zaman kaybetmeden yola koyulduk. Kendimize bir takım sloganlar bile bulmuştuk: No haşhaş yes vitamin, Tarlada güller açacak, Ace yeni ace farklı. 


Köylüler bizi çok sıcak karşıladılar, terledik. Kerpiçten bir ev kiraladık ve biraz toprak satın aldık. bize gerekli olan bitkisel gıdanın sadece saksıda yetişmiyeceğini anlayınca biraz daha toprak aldık. Burada sulu tarım yapılmıyordu ve hatta köylüler bu konuda çok ciddiydiler. Bize de bayağı yardımcı oldular. Nasıl ekilir, nasıl biçilir, süt nasıl sağılır, cirit nasıl atılır, barbar istilalarından nasil korunur ve uydu antenini hangi tarafa çevirmek gerekir gibi bilgileri öğrettiler. Bu arada biz de boş durmadık ve "kontur" dedik. Doğum konirolu, senkronize yüzme, marjinal maliyetler ve uydu anteninin aslında öbür tarafa çevrilmesi gerektiği gibi konularda seminerler düzenledik. Köydeki eşeklere doğum kontrol hapı yutturmaları üzerine söylediklerimizi pek anlamadıklarını farkettik. 


Köyde hiç okul yoktu ve biz onları eğitmek konusunda azimliydik. İlk olarak müzik konusuna el attık. Köyün camisinden gizlice yaptığımız Pavarotti yayınını beğenmediklerini köyün müezzinini dövmelerinden anladık. (Fakat asıl sebep ise ezanın yanlış zamanda okunması imiş) Bu durum bizi yıldırmadı ve çocuklara okuma-yazma öğretmeye karar verdik. Adları Orçun, Kaan, Jale, Manolya vb. (akraba evliliği durumlarında 


Yıldırım, Sülü, El Ahmet el cebir el ebleh) olan çocuklardan bir sınıf oluşturduk. İçlerin- den en akıllısı vb.'ydi Diğerlerinin "ne diyo bunlar abi yea" şeklindeki tepki göstermeleri üzerine şevkimiz kaçtı. Şevki, bize yardımcı olan köylüydü ve kaçması gerekmiyordu, ayıp etti. 


Herşeye rağmen burayı sevmiştik ve köylüler de bizi benimsemişti. Artık hep burada kalma ve çocuk sahibi olma fikri kızlar tarafından "Herkes kendi çocuğunu kendi yapsın" şeklinde reddedilince aramızda teorik tartışmalar çıktı. Beş kişi olmamıza rağmen altı fraksiyona ayrıldık. Öküz ölmüş ortaklık bozulmuştu. Öküzü gömdükten sonra gitme- ye karar verdik. 


Kış mevsimiydi ve köyün havaalanı kullanışsız durumdaydı. Bizi zor bir yolculuk bekliyordu. Köylüler bizim için çok dokunaklı bir veda töreni hazırlamışlardı. Muhtar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından linç edildi ve başka bir muhtar seçildi. Çocuklardan oluşan koro "sakın çıkma patika yollara, ovalara, kırlara" şarkısıyla bize yolu tarif etti. Kadınlar, yılın yaz kreasyonlarını sergiliyen bir defile düzenlediler. 
Şalvarlarda ebegümeci desenleri hakimdi. 
Hepimiz çok duygulanmıştık, ayrılırken gözümüz arkada kaldı, sonra dönüp aldık. 


Yolculuğumuz çok çetin geçti. Soğuk havayı karı, tipiyi, kurtları, eşkiyaları, Wambesileri ve Tamil gerillalarını atlatmak zorunda kaldık. Kızılderililerin saldırısından ise her zamanki gibi son anda yetişen süvari alayı bizi kurtardı. Üzerimize bir çığ gibi gelen çığ- dan, eğer hemen kenara çekilmeseydik kurtulamayacaktık. Anayola çıkınca otostop ve striptiz yaptık. Şehre girdiğimizde yürüyecek 


. halimiz yoktu, eve kadar amuda kalkarak gti- 


tik. İçimizden biri televizyonu açınca farkettik ki, ilkel komunal hayatı burada da yaşayabiliriz. Üstelik kızlar artık çocuk yapma konusundaki fikirlerini değiştirdiler. 


ÖRNEK BİR AŞK MEKTUBU 


Sevgilim; 


Mektubuma baban olacak adamdan, ya da adam olacak babandan başlamak istiyorum. İyi ki annenin kromozomları baskın çıkmış da genetik ve şematik olarak babana benzememişsin. Yoksa bütün ömrünü ağda yaparak geçirirdin. Babana benzememiş olmanın nedeni herhalde babanın bütün kromozom stoklarının abin tarafından ilhak edilmesi olsa gerek. Bu durumda soyaçekim kanunları soyayaçekim olarak tabir ediliyor. Abinin tutumu klasik tema "Eyvah abim" konulu gereksiz taramalı bir karikatür tipini canlandırıyor. Babanın tipini ise karikatürlerde değli, belgesellerde bulmak mümkün. 


İlgi alanlarımız da kısmen farklı. Elbette ki hep aynı şeylere ilgi duyacağız diye bir şey söz konu- su olamaz. Eğer öyle olsaydı senin iyi bir playmen kolleksiyonun benimse aptal kız arkadaşlarım olurdu. Neyse, senin fok balıklarını seviyor olman çok güzel ve ben "fokarım senin balıkları- o nı" dememeliydim. Bununla birlikte Nepal'in yüzölçümünü bilmemene de o kadar kızmamalıydım. (Nepal sandığın gibi bir ada ülkesi değildir, başkenti Moskova değildir ve orada Macar'lar yaşamaz). Ben hatalarımı kabul ediyorum. 


Dinle sevgilim... yani oku! Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin, kendin söylemiştin, bugüne kadar her "seni seviyorum" deyişinde "hıı ben de" demeyi hiç ihmal etmedim. Eğer benimle birlikte olmayı kabul edersen sana fok balığı alırım. Birlikte alışverişe gideriz, sana lezzet testi yapmalarına ya da gizli kameraya almalarına izin vermem. Bir evimiz olur, içinde çocuklarımız ve fok balıkları gül gibi geçinirler. Kredi kartlarımız, ödenecek taksitlerimiz ve münasebetsiz komşularımız da mizanseni tamamlarlar. Hatta baban ve abin bile ziyaretimize gelebilirler, onlar için çiğ et buludururuz. Kız arkadaşların da eminim ki seni unutmazlar. Hep birlikte onu bunu çekiştirip, birbirinize pasta tarifi verirsiniz. (Selma'nın tarifi üzerine yapılmış pastaları yemem) Akşamları da bön bön televizyon seyrederiz. 


Eğer kabul ediyorsan telesekreterime not birak. 


See you later 


Alligater 


Bu köşenin amacı, öğrencilere sporun çeşitli dallarını tanıtmak ve böylece sporu teşvik etmektir. 


Basketbol: lik olarak bu oyunu oynayanların Pigmeler olduğu iddia edilse de pek akla yatkın görünmüyor. Basketbol'un “olmazsa olmaz" aletlerinden en önemlisi toptur. Hakemle oyuncuların karışmaması için oyuncular siyaha boyanır ve bunlara zenci denir. 


Voleybol: Bu oyunda rakibe sert girmek, engelleme yapmak, tekme, yumruk ve pandik atmak yasaktır. Sırf bu yüzden iki takım arasına bir file çekilir. 


Hentbol: Bu spor dalını merak edenlere bizim zaten diyecek bir şeyimiz olamaz. 
Durumları umutsuzdur. 


Çim Hokeyi: Çim Hokeycisi olmak isteyenleri kim teşvik etmiştir bilmiyoruz. 


Rugby: Pankreasın daha çok oyuncuyla yapılan bir çeşididir. Oyun sırasında top herzaman yamulur ama topu değiştirmek yasak olduğundan aynı topla devam edilir. 
Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında ve Amerika'nın akıl girmemiş bölgelerinde oynanır. 


Eksrim: Ekskerim ben böyle sporu. 
Tavsiye etmeyiz. 


Boks: Sado-mazohist kişiler bu sporcu zevkle yapabilir. Dünya Boks federasyonu yakında alacağı bir kararla boksörlere, ringe korse ve kırbaşla çıkma serbestisi tanıyacak. Dantelli iç çamaşırı yine yasak. 


SPOR SPOR SPOR| 


ZİLLER KİMİN İÇİN ÇALIYOR? 


Bizler daha küçücük birer çocukken hayatımıza giren ve sayısız kulak telefatı, şartlı refleks, asap bozukluğu, kabızlık ve çevre kirliliği vakalarıyla önlenemez biçimde ulusal sorun niteliği kazanan zil sorunu kendine yeni kurbanlar arıyor. 


Zilleri Vaktinde Çaldırma Enstitüsü'nden edindiğimiz bilgilere göre, okulu bitirdikten sonra iş bulabilen mutlu azınlık, iş yerinde zil çalmadığı için kısa zamanda mutsuz çoğunluk içindeki yerini alıyor. Geçen yıl zil sesini duymadığı için acıktığını itiraf edemeyen onikibinyüzüç memur kan şekerindeki düşüklükten, çalışmaya ne zaman ara vereceğini kestiremeyen yüzbirbinsekizyüzdokuz memur da şiddetli beyin travmasından dolayı derin ıstaraplar çekmiş. Bu arada koşullara isyan edip iş yerinde zil çalınmasını talep eden 


, bindoksaniki memura, iş yerinin ciddiyetine mu- 


gayir taleplerde bulundukları gerekçesiyle, muhtelif evrakların arkasına yüz defa "Burada zil çalmaz ki" yazma cezası verildiği de enstitü kayıtlarında yer alan başka bir gerçek. Bu konuda fikirlerini sorduklarımızdan esnaf Seyfi Özkeyif boş vakitlerinde kapı zili dinleyerek hayatındaki eksikliği giderdiğini, emekli memur Naci Felekze- de Ertürk Yöndem'e bu sorunu bildiren on onbeş tane mektup yazmasına rağmen hiçbirine yanıt alamadığını, kendini metro inşaatının seyrini adadığını söyledi. Eski devrimci yeni banka müfettişi 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Demir Çelik ise "Biz zil sesini bekledik. Sorumlu- su kaderdir, "diyerek içini dökerken, "Kader" hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve açıklama yapmaktan kaçındı. Vatandaş Rıza ise "Bana ne" diyerek yoluna devam etti. 


Okullarda ise sorun farklı boyutlarda ortaya çıkıyor. Üniversiteye yeni gelenlerin eski alışkanlıklarından vazgeçmeyerek her zil çalışlında "Zil çaldı, zil çaldı, ördek suya daldı" haykırışlarıyla koridorları doldurmaları genel bir asap bozukluğu yaratmakta. Devlet eliyle nostaljik ortam oluşturul- 


masına karşı çıkan bir grup öğrencinin Edith Piaf, 


Fecri Ebcioğlu, Boney M. ve Peppine di Capri'den şarkılar söyleyerek teneffüsü haber verme girişimleri kötü bakışlar ve gülüşmelerle karşılandı. 
Daha kesin bir atakta karar kılan birkaç öğrencinin rektörlüğe götürdükleri zurna virtüözü Şopar Hayri'nin zurnasıyla birlikte zil sesinin yerini alması teklifi ise Rektör tarafından gayriciddiye alındı ve "Oğlum kızım Şopar Hayri aynı anda birkaç 


'yerde birden nasıl bulunsun, boru mu bu" sözle- 


LR 


riyle geri çevrildi. Azimli üç beş öğrencinin hazırladığı "Zil Sorununa İlişkin Acil Önlem Paketi" tasarısı ise ders zili çaldığı için dekana verilemedi. 


Soruna çözüm bulması için kapısını çaldığımız Zilleri Vaktinde Çaldırma Enstitüsü Genel Müdürü Baki Seda ise "Bu sorun beni aşıyor. Benim karnım zil çalıyor, ya sizinki" diyerek konuya açıklık getirmeye çalıştı. 
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SMKB (SİYASAL MENKUL KIYMETLER BORSASI) 

Ahmet Demir: Sürekli yükselen bir trend Giziyor. Yatırımcılar hiç çekinmeden hisse senedi alabilirler. Fiyat/Kazanç oranının altmışın altına düştüğü son yıllarda görülmüyor. 

Orhan Türkay: Lr yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir şirket. Hisse senedi temettü payları çok düşük ve eski teknolojiyle çalışıyor. 
Şirketin bilançosunda duran varlıklar, dolayısıyla "birikmiş amortismanlar" çok yer tutuyor. 

Gazi Özhan: Beyaz Eşya sektöründe, özellikle buzdolabı imalatında piyasadan pay kapmak isteyen bu şirket hisse senetleri başınıza dert olabilir. Buna rağmen işlem hacmi en yüksek şirketler arasında yer alır. 

Celal Göle: İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Celal Göle İnşaat Ltd.Şti.'nin geçmiş yıllar bilançosuna bakarak karar vermek ve Borsa'ya bu şekilde girmek doğru olmaz. İçinde bulunduğunuz yılın hesaplarını da gözden geçirilmelisiniz. 

M.Ali Ağaoğulları: "Her genç kızın rüyası Zetina Dikiş Makinaları"nı üreten bu şirketin cari aktifler / toplam aktifler oranı birbirine yakın. Bilançosu sanıldığı kadar karışık değil. 


BİR UZUN BİR KISA YALAN 
HABERLER | 

* “Beni arabalandır Macit!” reklamının yarattığı yankılar sürüyor. Aylık mutfak masrafından 
600 DM'nin nasıl arttırılacağını bir türlü idrak edemeyen otuzdokuzbinsekizyüzonüç ev kadını sinir krizleri geçiriyor. Soonsörlüğünü İmar Bankası'nın el Macit, eylemlerini sürdüreceğini açıklaı, : i 

* Öğrenci Derneği'ne pano yeri vermek için önce biraz çalışın, görelim." diyen Dekan'ın, Öğrenci Derneği kendini feshederse, tüm üyelere pano yerine birer fotoğraf çerçevesi armağan edeceği öğrenildi. Camının alt köşesinde 'I love you' yazan çerçevelerde İhsan Doğramacı'nın fotoğrafı bulunuyor. Dekan çerçeveleri kabul etmeyecek öğrencilere birer bardak soğuk su ısmarlayabileceğini söyledi. 

* Öğrenci Derneği'nin başlattığı çalışmalarla fakülte oldukça renklendi. Panayır yerine dönen okulumuzda, Öğrenci Derneği'nin yanısıra Kuala Lumpur ile Dayanışma Derneği, Türkiye Aşıklar Birliği, Moskova Devlet Sirki, Lepistesleri Koruma ve Geliştirme Vakfı, Kültür Bakanlığı Çok Sesli Halk Müziği Korosu, Niğde Bor'dan Kemal, Tayyar, Nuri, Emniyet'ten polis Haydar ve 'Macit' etkinliklerini sürdürüyor. 

* Sine-i Mektep yoğun ve yorucu araştırmalar- dan sonra geçen sayıda yayımladığı "Posta Kutu- su İlanı'nı kimsenin ciddiye almadığını ortaya çıkardı. 

İlanın ciddiye değil, kaale alınmadığını öne süren yazı işleri müdürü istifa etti. Hasan Cemal bu istifayla dolaylı ya da doğrudan hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı. 

PK'ye bugüne kadar gelen üç mektuptan ikisini istila eden yazı işleri müdürünün, diğerini ise Romanya'ya itmek için kupon gönderen kamulu bir tellağın attığı bildiriliyor. 


GONUL POSTASI 

(Gözüm abla Sine-i Mektep'e gelen mektupları 

yanıtladı) 

MEKTUP : Sevgili Gözüm abla, Abazayım, ne 

. yapabilirim? A.B 

YANIT : Kamu bölümünden ayrılın. 

MEKTUP : Keko Arif'e aşık oldum. Derdime bir çare bularsanız sevinirim. L.Ş. 

YANIT : Hemen bir göz doktoruna gidin. 
Gözleriniz bozuk değilse, kendisiyle konuşun. Aşkınız geçece ve normale döneceksiniz. 

MEKTUP : Okulda kendimi çok farklı hissediyorum. Kızlar herkesten farklı olduğum için mi yoksa gerçekten bana mı ilgi gösteriyorlar bilemiyorum. Y.H. 

YANIT . Sevgili Yasin, eğer korkmazsan aynaya baktığında farklı olduğunu göreceksin. Okuldaki kızları aptal olmadığını Oo düşünürsen Oo sorunun yanıtını bulabilirsin. 

MEKTUP : Sanat musikileri söyliyen, zamanın- da Türkiye güzeli olmuş bir kadına yıllardır aşığım. Aşkımız da dillere destan oldu. Ne yapayım? B.D. 

YANIT - Sayın Hocam, eğer birkaç kez daha televizyona çıkarsanız sözünü ettiğiniz kişi (E.S.) sizden etkilenecektir. 
Bir gün mutlaka Siyaset Bilimi dersi- ne gelip sizi dinleyeceğinden eminim. 


BUNLAR GERÇEKTİR 


* "Dünyayı Düz Sananlar Derneği"nin 1969 yılında Dünya'nın Ay'dan fotoğraflarının çekilmesi üzerine kapandığını 

SBF - ÖD Genel Kurul ilanının Zaman gazetesinde yapıldığını 

* Cevat Geray ve Alpaslan Işıklı'nın Dekanlık için kapıştıklarını 

öğrenmiş oldunuz. 


SBF'den alacağınız diploma nasıl olsa bir işe yaramıyacağından Sine-i Mektep olarak biz de diploma vermeye karar verdik. 

4 Aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler diplo- 
İs mamızı alabilirler. 


i — iyi bir fotokopi arşivine sahip olan i — Kopyatekniği yüksek i — Hocalara yalakalık yeteneği olan 
— Çifte gidip okey atabilen 
— Bunlardan başka hiçbir özelliği olmayan. 
Zaten SBF diplomasını almak için de bu i şartlar yetiyor. 
Bizim diplomamızın geçerli olduğu yerler 
4 işe şunlar: Bütün kahvehane ve pastaneler, 
İş ve İşçi Bulma Kurumu ve TBMM 


—İzejl Panvurlu bir hüngmiz olacak, 

Hulusi, Atide mesut olacağımız 

vakıt pek yakın. vi 
—igtimai vakiyek we, beseri munhâşebekler he€nük buna, müsalk 

değiL mukremin Bey, 


mm 


1- Topluluk 1- Derse girmek kurmak 

2- ÖD'yeüye || 2- Arka bahçede olmak İl oturmak 

3- Hocaların Ol 3-Forum tuvaletini düzenlemek kullanmak 

4- Mülkiyeliler'e || 4- Moda-Demode takılmak | tespitleri yapmak 


BİLMEYENLER ÖĞRENSİN 


Bu yıl ilki düzenlenen 'Tüm Dünya Bilemeyenleri Kongresi' bilemeyenlerin bir araya getirilmesini hedefleyen bir organizasyon olarak tarihe geç- 


ti. Asılsız kaynaklardan aldığımız bilgilere göre 


bilinmeyen bir ülkenin bilinmeyen bir kentinde bi- 


 raraya gelen kongre üyeleri, kongre fikrini ortaya - kimin attığının bilinememesi üzerine dağılma giri- 


şiminde bulunsalar da nereye gideceklerini bilemediklerinden oldukları yerde kalmayı tercih ettiler. Kongreye davetli dokuz üye kongre tarihini, onbir üye kongre yerini, üç üye de kongrenin varlığını bilemediklerinden katılımda bulunamadılar. 
Üyelerin sözlerini tam olarak bilmedikleri için yarım yamalak söyledikleri 'Hayatta Ben Ne Bildim ki? 'Bilmem bilir misin? 'Bilerek veyahutta bilmeyerek' şarkıları, ucuca eklenerek kongrenin resmi marşı İlan edildi. Daha sonra milliyeti ve şahsiyeti bilinemeyen kongre başkanı, 'Bu da kim' tezahüratlarıyla ilk konuşmacı olarak kürsüye çıkarken | mikrofonu devirdi ve çok özür dileyerek, 'Bilme- den yaptım' dedi. Ekonomik, siyasal, toplumsal son gelişmelerin genel bir bilinemeyiş-üzerine ele alınamadığı kongre katılan üyelerce başarılı addedildi. Bu arada kongre destek vermek amacıyla Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp' yazılı pankartlarla sokaklara dökülen bir grup insan yolları bilemediklerinden kayboldular. Kongre üyelerin, düzenledikleri bir basın toplantısında 'Of bilemiyoruz' diye açıklamada bulunmalarıyla sona erdi. 


